
 
 

 

 

Nieuws van Kerk in het Dorp 

Augustus 2023 

Zomertijd! Hitte in het zuiden, verkoeling in het noorden. 
Zomertijd! Voor veel mensen een tijd om even een pas op de 
plaats te maken.  

In augustus wordt Monnikenwerk vervolgd, zijn er enkele 
orgelconcerten, een kerkdienst, rondje om de toren en 
gelegenheid voor ‘Op adem komen’ met liederen van Huub 
Oosterhuis.  

 

 

Zaterdag 29 juli en 26 augustus: Lunchconcert Lohmanorgel Kerk Eenrum 

Op zaterdag 29 juli en 26 augustus wordt een lunchconcert gegeven op het Lohman orgel in 
de kerk van Eenrum.  Het concert begint om 12.30 uur en duurt een klein uur. 

Organist Dirk Molenaar speelt onder meer werken van J.C. Bach, J.S. Bach, G. Muffat, W. 
Boyce en J.N. Lemmens. Voor wie dat wil is het mogelijk om na afloop bij de klaviatuur te 
kijken om enige uitleg te krijgen. De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage is altijd 
zeer welkom. 

 

Woensdag 2 augustus – Op adem komen – Torenkerk Winsum 

‘Op adem komen’. 

Ontmoeting rond de liederen van Huub Oosterhuis 

op de eerste woensdag van de maand 

in de Torenkerk van Winsum 

van 19 tot 19.30 uur. 

Samen zingen, stilte, muziek, poëzie, 

en na afloop een kop koffie en thee. 



Huub Oosterhuis, dichter, theoloog, pastor, denker en doener, liet ons honderden liederen 
en gedichten na. In één van zijn laatste interviews zei hij: ‘We moeten mensen weer leren 
zingen. Koren oprichten, grote en kleine.’ Deze woorden vormden voor de Taakgroep Kerk in 
het Dorp de aanleiding voor het initiatief ‘Op adem komen’. 

‘Op adem komen’ vindt plaats in het koor van de Torenkerk in Winsum. Na een welkom 
worden enkele liederen gezongen, is er een gedicht of een muzikaal intermezzo, een 
moment van stilte en afsluitend nog een lied. 

 

Woensdag 2, 9 en 16 augustus – Vervolg Monnikenwerk 

De zesde editie van Monnikenwerk is 
in volle gang. Op zes woensdagen 
werken veertien kunstenaars in 
veertien oude kerken. De kerken zijn 
verdeeld in drie rondes: Noord 
Groningen (Den Andel, Eenrum, 
Saaxumhuizen en 
Westernieland), Oost 
Groningen (Loppersum, Wirdum, 
Leermens, Eenum, Oosterwijtwerd) 
en NoordOost Friesland (Dokkum 
(Bonifatiuskapel), Aalsum, Wetsens, 
Oostrum en Jouswier). 

De kunstenaars werken elke woensdag  
in de stilte van de kerken en vanaf 17 
uur (tot 20 uur) staan de deuren open 
om bezoekers te verwelkomen om 
kennis te maken met de kunstenaars 
en de in wording zijnde kunst. De 
kunstenaars laten zich inspireren door 
de stilte, de ruimte en sfeer van de 
kerk. 

Voor verdere informatie verwijs ik 
graag naar de website 

www.monnikenwerk.nu , waar ook wekelijks berichtjes en afbeeldingen verschijnen van de 
ervaringen van de kunstenaars en de in wording zijnde kunst. 

(afbeelding: Monnikenwerk van Ra van der Hoek in de Kerk van Loppersum.) 

 

 

 



Zaterdag 5 augustus – Galmen in de kerk - Eenrum 

Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk van Eenrum beschikbaar voor iedereen die 
eens wil gaan zingen of anderszins muziek maken in de mooie akoestiek van de kerk van 
Eenrum.  Graag even opgeven vóór vrijdag 4 augustus via info@kerkinhetdorp.nl  

Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of  weet je niet goed hoe, kom 
dan om 16 uur naar de kerk. Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de 
kerk: te 'zingen zonder woorden', je te verbinden met jezelf, de kerk en met elkaar. Samen 
de rust, de resonantie en de ruimte van de kerk ervaren en vandaaruit zingen. Voor dit galm-
uur (van 16 tot 17 uur) is opgave niet nodig.  Weet je welkom! 

 

Zondag 6 augustus - Kerkdienst in de kerk van Den Andel 

In de kerk van Den Andel werkt Pietsjanke 
Fokkema aan haar Monnikenwerk. Zij schrijft 
hierover:  ‘De kerk wordt steeds witter en 
lichter. Het donkere en zware gaat weg. 
Mensen voelen dat ook duidelijk zo; 
sommigen worden er erg blij van of voelen 
een verstilling.’ 

De kerkdienst op zondag 6 augustus vindt 
plaats in deze witte en lichte kerk en ook in de 
overdenking zal dit thema verder worden 
uitgewerkt. De dienst begint om 9.30 uur en na 
afloop is er zoals altijd koffie en thee en ruimte 
om elkaar te ontmoeten.  

Jolanda Tuma gaat voor in de dienst, Dirk 
Molenaar bespeelt het orgel.  

 

 

 

Donderdag 17 augustus - Rondje om te toren – Torenkerk Winsum 

Een bezinningswandeling vanuit de Torenkerk in Winsum (Kerkstraat 14). De wandeling 
begint om 19.30 uur met een moment van stilte/bezinning in de Torenkerk. Een wandeling 
om stil te worden, te mijmeren, een gedicht te horen. De wandeling eindigt in de 
Centrumkerk met koffie, thee en wat lekkers. 

 

 



Open Kerk en klokluiden 

De kerken zijn open! De kerken van Eenrum en Westernieland zijn open van donderdag tm 
zondag. De kerk van Den Andel en de Torenkerk in Winsum zijn dagelijks geopend.  

Elke zaterdag om 17 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum en 
Westernieland. Ook in Den Andel is er een klokkenluidersgroep ontstaan. Zij luiden de klok 
voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan 
via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in contact gebracht met de contactpersonen. 

 

Vooruitblik september 

2 september: Festival Den Andel met veel optredens door het hele dorp en ook in de tuin bij 
de kerk. Zie voor meer informatie: https://festivaldenandel.nl/ 

Open Poort start weer in oktober. 

 

 

(Foto: Concert Wilhelmina uit Leens bij de kerk in Den Andel op 9 juli) 

 

Coördinator Kerk in het Dorp: Jolanda Tuma, 06-52498157 

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl 

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente 
Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en 
levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en 
Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger 
Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente 
Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de 
Protestantse gemeente Winsum Halfambt.  


