
 
 

 

 

Nieuws van Kerk in het Dorp 

September / Oktober 2023 

Hoewel het nog steeds zomers warm is, worden de dagen wel heel snel 
korter en kondigt het najaar zich aan.  

We kijken terug op een zeer geslaagde editie van Monnikenwerk, een 
paar mooie concerten, en veel voorbijgangers die de kerken kwamen 
bezichtigen.  

Voor de komende periode staan weer veel activiteiten in de planning. 
Hieronder een overzicht van de wat er zoal te doen is in de kerken van 
Den Andel, Eenrum, Westernieland en Winsum (Torenkerk). 

Zaterdag 23 september: Pelgrims-fiets- tocht: Groen met hart en ziel 

Op de najaarsequinox (de tijd waarop de zon precies boven de evenaar staat, en de nachten 
even lang zijn als de dagen) wordt de jaarlijkse pelgrims-fiets-tocht gehouden.  

De tocht begint om 9.30 uur in de Torenkerk (Kerkstraat) in Winsum met een kop koffie en 
een pelgrimsritueel en eindigt rond 16.30 uur in de stiltetuin bij De Poort (Borgweg) in 
Winsum. Onderweg bezoeken we diverse kerken en groene locaties, is er poëzie, muziek en 
ook stilte. De tocht is ongeveer 45 km lang, voor koffie en thee wordt gezorgd, een zelf 
meegebrachte lunch kan worden genuttigd in Westernieland. 



Opgeven voor vrijdag 22 oktober via info@kerkinhetdorp.nl of tel 06-52498157. Aan 
deelname zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage na afloop is van harte 
welkom. 

Zondag 24 september: Concert Bolotnytrio – Kerk Eenrum 

Klassiek Eenrum opent het culturele seizoen met een spetterend concert door het 
Bolotnytrio met Sergiy Bolotny, viool, Don Hofstee, gitaar en Tim Nobel, contrabas. Dit trio 
trakteert u op een aanstekelijke mix van Jazz, Klezmer, Gypsy en Tango. 

Aanvang: 15 uur. Na afloop is er een meet and greet met de musici en hapjes en drankjes. 
Tickets (10€, kinderen t/m 12 jaar gratis) zijn verkrijgbaar bij Brood en Kado in Eenrum, aan 
de kassa en via www.klassiekemuziekeenrum.nl. 

 

Zondag 1 oktober: Grunneger middag – Kerk Den Andel 

Ingeborg Nienhuis en Jetta Post komen naar de kerk van Den Andel waar zij een Grunneger 
middag verzorgen. 

Schrijfster Ingeborg Nienhuis draagt 
een aantal van haar Groningse 
verhalen voor en presenteert de 
enige echte Grunniger Kroug Kwis. 
Troebedoer Jetta Post zingt schiere 
luusterlaidjes over het leven, de 
liefde, en alles daartussenin. Haar 
omtaalde klassiekers, nummers van 
Ede Staal en zelfgeschreven liedjes, 
praat Jetta bovendien op 
vermakelijke wijze aan elkaar! 

Kom luisteren, laat je verrassen en test je kennis.  
Aanvang: 15.30 uur 
Toegang €10 (contant aan de deur) 
 

Woensdag 4 oktober: ‘Op adem komen’ – Torenkerk Winsum 

Ontmoeting rond de liederen van Huub Oosterhuis 
op de eerste woensdag van de maand 

in de Torenkerk van Winsum 
van 19 tot 19.30 uur. 

Samen zingen, stilte, muziek, poëzie, 
en na afloop een kop koffie en thee. 

 



‘Op adem komen’ is elke eerste woensdag van de maand in de Torenkerk (Kerkstraat 14) in 
Winsum. Na een welkom worden enkele liederen gezongen, is er een gedicht of een 
muzikaal intermezzo, een moment van stilte en afsluitend nog een lied. 

Op de overige woensdagen van de maand zijn er op dezelfde tijd stiltemeditaties in de 
Torenkerk. Kom ook eens langs en laat je verrassen door wat de stilte met je doet. 

Vrijdag 6 oktober: Open Poort Eenrum – Thema bidden 

Op vrijdag 6 oktober is De Poort in Eenrum weer open voor koffie, thee, appeltaart en een 
thema. Het thema is dit keer: Bidden, en wordt verzorgd door Lydia van Ketel en Aart van 
Lunteren uit Ezinge, samen met Ariena Poot uit Eenrum. 

‘Als ik tot God spreek, zeggen ze dat ik bid; 
als ik zeg dat God mij antwoord geeft, zeggen ze dat ik gek ben.’ 

Kees van Kooten 
Tja, wat ís bidden eigenlijk? Er zijn vastgelegde gebeden, zoals het over de hele wereld 
bekende ‘Onze Vader’ of bepaalde gebeden in de kerkelijke liturgie. En er is het ‘vrije gebed’, 
waarin mensen zich in hun eigen woorden tot ‘God’ richten. Maar er is ook het woordloze, 
stille gebed. En kan vloeken een gebed zijn? 

Bidden kan te maken hebben met ‘aandacht’, met ‘verbinding’, met ‘ontvankelijkheid’, met 
‘energie’. Mensen vragen in hun gebed bijvoorbeeld aandacht voor zichzelf, maar vaak ook 
voor anderen, of zelfs voor de hele wereld. 

Er valt over bidden wel wat te zeggen én je af te vragen. Heeft bidden een adres? Heeft 
bidden zin? Kan bidden de wereld veranderen? En persoonlijker – en voor onze ochtend 
belangrijk – hoe kijk jij tegen ‘bidden ‘aan? Laten we er met elkaar eens bij stil staan… 

Open Poort is vrijdag 6 oktober van 10 tot 12 uur in De Poort (gebouwtje naast de Kerk) in 
Eenrum. Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage van harte welkom. 

Zaterdag 7 oktober: Galmen in de Kerk – Kerk Eenrum  

Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk van Eenrum 
beschikbaar voor iedereen die eens wil gaan zingen of 
anderszins muziek maken in de mooie akoestiek van de kerk van 
Eenrum. Graag even opgeven vóór vrijdag 6 oktober via 
info@kerkinhetdorp.nl. 

Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen 
of  weet je niet goed hoe, kom dan om 16 uur naar de kerk. 
Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de 
kerk: te ‘zingen zonder woorden’, je te verbinden met jezelf, de 
kerk en met elkaar. Samen de rust, de resonantie en de ruimte 
van de kerk ervaren en vandaaruit zingen.  Voor dit galm-uur 
(van 16 tot 17 uur) is opgave niet nodig.  Weet je welkom! 

Zondag 8 oktober: Kerkdienst mmv Sound of Joy – Kerk Eenrum 



Maandelijks wordt een kerkdienst gehouden in één van de kerken van voormalig Halfambt 
(Den Andel, Eenrum en Westernieland). Op zondag 8 oktober wordt een kerkdienst 
gehouden in de kerk van Eenrum. Voorganger is pastor Jolanda Tuma, het orgel wordt 
bespeeld door Dirk Molenaar en het koor Sound of Joy uit Winsum komt zingen. 

De dienst begint om 9.30 uur, na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een 
kop koffie of thee. 

Zondag 15 oktober: Zondagmiddagcafé Centrumkerk Winsum – ‘Bloemen in beeld’ 

“De ervaringen met het landleven is de basis voor het werken met en vormgeven van 
natuurlijke materialen”, woorden van Jeannet Slob. In de loop van de jaren heeft ze 
prachtige liturgische schikkingen gemaakt voor de Torenkerk en de Centrumkerk in Winsum. 
Met name in de 40-dagentijd voor Pasen en de Adventsperiode en Kerst. 

In de Ontmoetingszaal van de Centrumkerk is een expositie ingericht met foto’s van 
verbeeldingen en schikkingen van haar hand. De expositie wordt zondagmiddag 15 oktober 
geopend en Jeannet zal er dan ook zijn om te vertellen hoe een schikking ontstaat, eigenlijk 
wordt ‘geboren’. 

Het Zondagmiddagcafé, Centrumkerk Hoofdstraat W36 Winsum, begint om 15.00u, inloop 
vanaf 14.30u met koffie en thee. In de pauze een hapje en een drankje. Er zijn geen kosten 
aan het Zondagmiddagcafé verbonden. Een gift is welkom. 

 

 

14/15 21/22 oktober: Kunstdagen Den Andel 

Kunstgroep Het Hogeland organiseert de 12e editie van Kunstdagen Den Andel.  

In beide weekenden kan men van 12.00 tot 17.00 uur verschillende disciplines kunst 
bekijken op verschillende locaties in het dorp, waaronder de kerk.  

Het oorspronkelijke idee van het begin blijft gehandhaafd: kunstenaars uit het dorp laten 
eenmaal per jaar zien waar zij mee bezig zijn en nodigen ieder een gastkunstenaar uit om de 
blik niet alleen op Den Andel, maar ook naar buiten te richten. 

Zie voor meer informatie: kunstgroephethogeland 



Donderdag 21 sep en 19 okt: Rondje om de Toren – Winsum 

Een maandelijkse bezinningswandeling vanuit de Torenkerk in Winsum (Kerkstraat 14). 
Aanvang: 19.30 uur in de Torenkerk (Kerkstraat 14) in Winsum.  

 

Open Kerk en klokluiden 

De kerken van Eenrum en Westernieland zijn (tot eind oktober) open van donderdag tm 
zondag. De kerk van Den Andel en de Torenkerk in Winsum zijn dagelijks geopend.  

Elke zaterdag om 17 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum en 
Westernieland.  

 

 

 

 

 

Coördinator Kerk in het Dorp: Jolanda Tuma, 06-52498157 

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl 

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente 
Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en 
levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en 
Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger 
Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente 
Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de 
Protestantse gemeente Winsum Halfambt.  


