
 
 

 

 

Nieuws van Kerk in het Dorp 

Januari 2024 

Een nieuw jaar, vanaf de eerste maand alweer vol 
van mooie activiteiten in de oude kerken van Den 
Andel, Eenrum, Westernieland en Winsum.  

Voordat het nieuwe jaar wordt ingeluid zijn er nog enkele kerstactiviteiten. In Westernieland 
hebben de ouderen namens Kerk in het Dorp een kerstattentie ontvangen, in Den Andel 
wordt op 24 december een kerstconcert gegeven door het Andelster dorpskoor en in 
Eenrum is een kerstnachtdienst en een kerstmorgendienst. Zie voor meer informatie 
www.kerkinhetdorp.nl.  

Als coördinator neem ik (Jolanda Tuma) in januari afscheid maar Kerk in het Dorp gaat 
natuurlijk door! Ik kijk terug op acht mooie en intensieve jaren en hoop dat Kerk in het Dorp 
een gezonde toekomst tegemoet gaat! Ik heb daar alle vertrouwen in! 

 

Open Poort wordt voortgezet maar nog niet in januari.  

Zodra de draad weer wordt opgepakt wordt dat bekend gemaakt. 

 

 

Woensdag 3 januari: Op adem komen – Torenkerk (Kerkstraat 14) 
Winsum  

Van 19 tot 19.30 uur worden mooie liederen gezongen, is er een gedicht 
en een stiltemoment. Na afloop een kop koffie of thee. 

 

Zaterdag 6 januari: Galmen in de kerk – Kerk Eenrum 

Zingen of muziek maken in de mooie akoestiek van de kerk van Eenrum? Dat kan! Graag 
even opgeven vóór vrijdag 5 januari via info@kerkinhetdorp.nl. 

Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of  weet je niet goed hoe, kom 
dan om 16 uur naar de kerk. Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de 
kerk: te ‘zingen zonder woorden’, je te verbinden met jezelf, de kerk en met elkaar. Samen 



de rust, de resonantie en de ruimte van de kerk ervaren en vandaaruit zingen.  Voor dit 
galm-uur (van 16 tot 17 uur) is opgave niet nodig.  Weet je welkom! 

 

Zondag 7 januari: Kerkdienst – Kerk Den Andel 

De eerste kerkdienst van het jaar is in Den Andel. Voorganger is Barbara de Beaufort uit 
Zandeweer en de piano wordt bespeeld door Dirk Molenaar. Het orgel is tijdelijk verdwenen 
uit de kerk om te worden gerestaureerd en zal in de loop van 2024 weer terug worden 
geplaatst. 

Aanvang dienst is 9.30 uur. En na afloop is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder 
het genot van koffie en thee. 

 

Zondag 14 januari – Eigenzinnige muziek Pot, Laban & Baumgarten – Kerk Den Andel 

De commissie Kerk in het Dorp 
Den Andel organiseert een 
concert met Pot. Laban & 
Baumgarten. Peter Pot, Freek 
Laban en Philip Baumgarten 
spelen in een bezetting van 
trekharmonica, bas en percussie, 
gegrondvest in de Europese 
traditie en met invloeden uit 
andere delen van de wereld. 

Voor meer informatie zie 
www.kerkinhetdorp.nl. 

Het concert begint om 15.30, 
toegang bedraagt €10. 

Donderdag 18 januari: Rondje om de Toren – Torenkerk Winsum 

Een maandelijkse bezinningswandeling vanuit de Torenkerk in Winsum (Kerkstraat 14). 
Aanvang: 19.30 uur in de Torenkerk in Winsum. Weer of geen weer, het rondje om de toren 
gaat altijd door. 

Zondag 21 januari: Doe mee Concert – Eenrum Klassiek – Kerk Eenrum 

op 21 januari 2024 om 15.00 organiseert Eenrum Klassiek een bijzonder concert samen met 
Ensemble Misto. De musici van de Slagwerkfabriek (Stephan Kirschbaum en Johannes 
Terpstra, slagwerk) en van Trio Pas de Trois (met klarinettiste Daphne Schrama, saxofoniste 
Sietske Trinks en pianiste Elvira Boelee) slaan de handen ineen voor een afwisselend en 
verrassend programma. 



Wilt u meespelen bij dit concert? Dat kan! Jongeren en (jong)volwassenen die een 
instrument bespelen wat binnen de HaFaBra past, inclusief slagwerk, worden gecoacht door 
de musici van Misto en mogen met hun het podium delen op 21 januari. Ook de kinderen 
van Basisschool de Linde zullen mee doen, Het wordt een feest! 

Tickets voor het concert (€10, voor Basisschoolkinderen gratis) bij Brood en kado Eenrum, 
aan de kassa en via www.klassiekemuziekeenrum.nl 

Zondag 21 januari: Zondagmiddag/spelletjescafé – Centrumkerk Winsum 

Dit keer geen inhoudelijk programma, maar ruimte om elkaar te ontmoeten rond allerlei 
verschillende spelletje. Inloop vanaf 14.30 u – 15.00 uur beginnen de spelletjes in de 
Centrumkerk te Winsum, we eindigen om ong. 16.45 uur. Toegang is gratis, een gift is 
welkom. 

Dinsdag 23 januari: Boekpresentatie Religion and Heritage in Contemporary Europe 

In de afgelopen jaren is gewerkt aan een 
handboek, genaamd ‘Religion and 
heritage in contemporary Europe’, 
onder redactie van Todd Weir en Lieke 
Wijna. Namens Kerk in het Dorp en 
namens Monnikenwerk, werden 
respectievelijk Jolanda Tuma en Anjet 
van Linge gevraagd een bijdrage te 
leveren aan dit boek. Het boek is klaar 
en wordt op 23 januari gepresenteerd 
tijdens een symposium op de Faculty of 
Religion, Culture and Society, 38 Oude 
Boteringestraat, Groningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voortzetting Kerk in het Dorp 

Nu ik afscheid neem als coördinator van Kerk in het Dorp draag ik in eerste instantie het 
stokje voor wat betreft werkzaamheden over aan de taakgroep Kerk in het Dorp (Alie van 
Dijken, Margriet ter Borg en Jacobine Gelderloos).  

Alie van Dijken (alievandijken@ziggo.nl): aanspreekpunt voor Website en Nieuwsbrief. 

Margriet ter Borg (margrietstruik@ziggo.nl): aanspreekpunt voor praktische zaken. 

Jacobine Gelderloos (pastoraat@pgwh.nl)  is voorlopig op de achtergrond betrokken. 

 

Ik wens u, jullie en allen heel fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar! 

Jolanda Tuma 

 

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl 

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente 
Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en 
levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en 
Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger 
Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente 
Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de 
Protestantse gemeente Winsum Halfambt.  


