
 
 

 

 

Nieuws van Kerk in het Dorp 

December 2023 

De laatste maand van het jaar maakt de dagen korter en korter. Het is een tijd van naar 
binnen keren en verstillen, ook een tijd van verwachten en uitkijken naar het licht dat weer 
terug zal keren na de winterzonnewende. Een tijd van Advent en Kerst.  

 

Vrijdag 1 december: Open 
Poort – Hildegard von 
Bingen 

De Open Poort in Eenrum 
staat dit keer in het teken 
van Hildegard von Bingen, 
een vrouw die leefde in de 
12e eeuw in Duitsland en 
een bijzonder actuele kijk op de wereld had. Zij stichtte een eigen klooster, beschreef vele 
visioenen die later zijn verbeeld, ze schreef muziek, en had ontstellend veel kennis van de 
kosmos, de natuur en het menselijk lichaam. Een vrouw die een volstrekt unieke kleur gaf 
aan de wereld waarin zij leefde, een kleur ook die verrassend actueel blijkt te zijn voor onze 
tijd. Jolanda vertelt over haar leven en werk en neemt een aantal miniaturen (afbeeldingen 
van haar visioenen) mee die liggen opgeslagen bij de Stichting Oude Groninger kerken. 

Open Poort is van 10 tot 12 uur in De Poort te Winsum. Toegang is gratis, na afloop is er 
gelegenheid een gift te geven.  

Voorlopig is dit de laatste Open Poort. Hoe het verder zal gaan in 2024 is nog niet helemaal 
duidelijk.  

 

Zaterdag 2 december: Galmen in de kerk – Kerk Eenrum 

Zingen of muziek maken in de mooie akoestiek van de kerk van Eenrum? Dat kan! Graag 
even opgeven vóór vrijdag 1 december via info@kerkinhetdorp.nl. 

Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of  weet je niet goed hoe, kom 
dan om 16 uur naar de kerk. Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de 
kerk: te ‘zingen zonder woorden’, je te verbinden met jezelf, de kerk en met elkaar. Samen 



de rust, de resonantie en de ruimte van de kerk ervaren en vandaaruit zingen.  Voor dit 
galm-uur (van 16 tot 17 uur) is opgave niet nodig.  Weet je welkom! 

 

Woensdag 6 december: ‘Op adem komen’ – Torenkerk Winsum 

Ontmoeting rond de liederen van Huub Oosterhuis op de 
eerste woensdag van de maand in de Torenkerk 
(Kerkstraat 14) te Winsum van 19 tot 19.30 uur. 
Samen zingen, stiltemoment, muziek, een gedicht, en na 
afloop een kop koffie of thee. 
 

 

 

Donderdag 14 december: Rondje om de Toren – Torenkerk Winsum 

Een maandelijkse bezinningswandeling vanuit de Torenkerk in Winsum (Kerkstraat 14). 
Aanvang: 19.30 uur in de Torenkerk in Winsum. Weer of geen weer, het rondje om de toren 
gaat altijd door. 

 

 

Zondag 17 december: Concert Ommelander saxofoonkwartet – Kerk Den Andel 

Het Ommelander saxofoonkwartet is een 
veelzijdig en enthousiast ensemble bestaande 
uit Lotte (sopraansax), Cirsten (altsax), Marieke 
(tenorsax) en Geertje (baritonsax).  Het kwartet 
heeft een breed repertoire van klassieke 
muziek tot pop. Het Ommelanderkwartet 
speelt op 17 dec oa delen uit de Goldberg 
variaties van J. S. Bach en Old Hungarian 
dances van Farkas. Naast het klassieke 
repertoire zal het ensemble, naarmate het 
programma vordert, geleidelijk aan meer lichte 
muziek ten gehore brengen, zoals Carol of the 
Bells, Santa Baby, en Have yourself a Merry 
Christmas. Zo komt u al gauw in de kerstsfeer.  

Het concert in de kerk van Den Andel begint om 15.30 uur. Entree is €10 (contant te betalen 
aan de deur) en na afloop is er een hapje en een dranken en gelegenheid om na te praten 
met elkaar en met de musici. 

 



Zondag 24 december: Kerstnachtdienst Kerk Eenrum 

Om 22.30 uur wordt de kerstnachtdienst 
in de kerk van Eenrum gehouden. In de 
sfeervol verlichte kerk worden mooie 
liederen gezongen, klinkt het 
kerstevangelie, zingt de cantorij van 
Winsum olv Nellie Bolhuis, is er een 
gedicht en een overdenking. Voorganger 
is Jolanda Tuma, organist is Dirk 
Molenaar. 

Na afloop van de kerstnachtdienst is er 
glühwein op het kerkplein en klinkt vanaf 
de toren kerstmuziek gespeeld door 
leden van Orpheus.  

 

1e kerstdag 25 december: Kerstmis Kerk Eenrum  

Op kerstmorgen wordt in de kerk van Eenrum het geboortefeest van Jezus gevierd met veel 
muziek, verhaal en licht. Aanvang 10 uur, mmv Wilga Schuuring, Jolanda Tuma, Dirk 
Molenaar en anderen. 

 

Het nieuwe jaar inluiden 

In de nacht van 31 december op 1 januari, om middernacht, wordt het nieuwe jaar ingeluid. 
De kerk van Eenrum is open, wie dat wil mag mee komen luiden en natuurlijk is er alle 
gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar.  

 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan 

Na een boeiende tijd te hebben doorgebracht in 
de kerken in de dorpen Den Andel, Eenrum, 
Westernieland en Winsum heb ik (Jolanda Tuma) 
besloten om weer verder te trekken en mijn werk 
voor Kerk in het Dorp en de Protestantse 
gemeente Winsum-Halfambt te stoppen.  

Kerk in het Dorp begon zo’n acht jaar geleden als 
een initiatief van de Protestante gemeente 

Winsum-Halfambt om de oude kerken van Den Andel, Eenrum en Westernieland open en 
levend te houden, later kwam daar de Torenkerk van Winsum bij. Er is in die acht jaar van 
alles ontstaan, gegroeid en gaan bloeien en daar heb ik als coördinator met heel veel plezier 
mijn energie ingestoken. 



Naast Kerk in het Dorp was ik als Pastor werkzaam voor de Protestantse gemeente Winsum-
Halfambt (PGWH) en als geestelijk verzorger betrokken bij het Netwerk voor Levensvragen in 
Groningen en Drenthe (www.nvl.nu) . Deze drie functies heb ik lang kunnen combineren, 
maar de laatste tijd blijkt het toch echt te veel te zijn. Daarom heb ik besloten om Kerk in het 
Dorp en PGWH los te laten om me vanaf januari 2024 te kunnen concentreren op mijn werk 
als geestelijk verzorger bij het Netwerk voor Levensvragen. Ik wil iedereen heel erg 
bedanken voor de fijne samenwerking en alle bijzondere ontmoetingen!  

 

 

 

 

Coördinator Kerk in het Dorp: Jolanda Tuma, 06-52498157 

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl 

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente 
Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en 
levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en 
Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger 
Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente 
Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de 
Protestantse gemeente Winsum Halfambt.  


