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Betoverende klokjes

Sneeuwklokjes zijn niet alleen uitverkoren om het
sneeuwdek, maar ook harten te breken als ze hun tere
kopjes boven de aarde uitsteken. Een enkeling laat zich al
in januari zien, maar in februari is er geen houden meer
aan en verandert het sneeuwtapijt in een wit-groen
bloemendek.

Ook deze maand is weer vol van mooie activiteiten in de
oude kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland en Winsum.

Open Poort gaat weer van start
Vrijdag 2 februari: Open Poort — Kahlil Gibran

Op de eerste vrijdag van de maand is de Poort in Eenrum weer open voor
een ontmoeting onder het motto ‘koffie, thee, appeltaart en een thema’.
Het thema staat deze keer in het teken van “Kahlil Gibran” (1883 —1931),
schrijver, dichter, kunstenaar en spiritueel leraar.

Kahlil Gibran is in het westen vooral bekend geworden door zijn boek “de

Profeet”. Hij heeft echter veel meer geschreven. Na een kennismaking

met zijn achtergrond en zijn gezichtspunten, gaan we met elkaar in 3
gesprek aan de hand van enkele van zijn gedichten en uitspraken.
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De “Open Poort” wordt voortgezet door Ariena Poot, in samenwerking met Carin Schripsema.

Open Poort is van 10.00 uur — 12.00 uur in de Poort te Eenrum. Toegang is gratis, na afloop is
er gelegenheid tot het geven van een vrije gift.



Zaterdag 3 februari: Galmen in de kerk — Kerk Eenrum

Zingen of muziek maken in de mooie akoestiek van de kerk van Eenrum? Dat kan! Graag
even opgeven voor vrijdag 2 februari via info@kerkinhetdorp.nl.

Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of weet je niet goed hoe, kom
dan om 16.00 uur naar de kerk. Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de
kerk: te ‘zingen zonder woorden’, je te verbinden met jezelf, de kerk en met elkaar. Samen
de rust, de resonantie en de ruimte van de kerk ervaren en vandaaruit zingen. Voor dit
galm-uur (van 16.00 tot 17.00 uur) is opgave niet nodig. Weet je welkom!

Zondag 4 februari: Kerkdienst — Kerk Westernieland

De tweede kerkdienst van het jaar is in Westernieland. Voorganger is ds. Marianne Bogaard,
eerder predikant geweest in Halfambt. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Molenaar.

Aanvang dienst is 9.30 uur. En na afloop is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder
het genot van koffie en thee.

Woensdag 7 februari: Op adem komen - Torenkerk (Kerkstraat 14) Winsum

Ontmoeting rond de liederen van Huub Oosterhuis op de eerste woensdag van de maand in
de Torenkerk van Winsum van 19.00 tot 19.30 uur. Samen zingen, stilte, muziek, poézie en
na afloop een kop koffie of thee.

In de maand maart zal er geen ‘Op adem komen’ zijn i.v.m. de vesperdiensten in de 40-
dagentijd (14 februari tot en met 28 maart). De eerstvolgende is dan weer op woensdag 3
april.

Woensdag 14 februari: Vesperdienst — Torenkerk Winsum

Vandaag, Aswoensdag, begint de 40-dagentijd (40 dagen voor Pasen). Deze vesperdienst
begint om 19.00 uur o.l.v. ds. Ruth Renooij.

Donderdag 15 februari: Rondje om de Toren — Torenkerk Winsum

Een maandelijkse bezinningswandeling vanuit de Torenkerk in Winsum (Kerkstraat 14).
Aanvang: 19.30 uur in de Torenkerk in Winsum. Weer of geen weer, het rondje om de toren
gaat altijd door.



Zondagmiddagcafé 18 februari 2024
Beelden uit Maarhuizen en directe omgeving, toen en nu... - Centrumkerk Winsum
Beelden uit Maarhuizen en directe omgeving, toen en nu.

Van kloostergoed naar Staatsbosbeheer. Tonnis Musschenga
geeft hierover uitleg. Hij fietst er bijna dagelijks langs. Daardoor
hoort en ziet hij veel van de veranderingen die daar
plaatsvinden. U loopt misschien vaak 'om Moarhoezen' ook een
goede tijdsbesteding...

Bent u benieuwd of nieuwsgierig naar de ‘Beelden uit
Maarhuizen....” wat Tonnis daarover heeft te vertellen, kom dan
zondagmiddag 18 februari a.s. naar het Zondagmiddagcafé in de
Centrumkerk, Hoofdstraat W. 36 Winsum.

Vanaf 14.30 u bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 u begint het
programma. In de pauze is er een hapje en een drankje. Einde programma is ong. 16.45 u.
De toegang is gratis, een gift is welkom.

Zondag 25 februari — Mediterraanse en Oost-Europese folk in Kerk Den Andel

Op zondag 25 februari zal de Groningse formatie Anamesa een
concert brengen in het kerkje van Den Andel. Anamesa speelt
een frisse combinatie van Mediterraanse en Oost-Europese folk.
Zij vangen de ziel van deze muziek, met krachtige melodieén en
delicate harmonieén. Door de klanken van traditionele
instrumenten komen ballades uit de Balkan en de opzwepende
dansen uit Italié en Griekenland als vanzelf tot leven. De muziek
van Anamesa nodigt uit om te dwalen door de bergen,
stormachtige zeeén over te steken, en weer tot rust te komen.
Uit dit alles is recent een prachtig album voortgekomen, dat het
trio met trots presenteert.

Anamesa bestaat uit Jan-Roelof Bathoorn, accordeon en zang, Jelte Fossen, snaren,
percussie en backing vocals en Leonieke Toering, zang, gitaar, klarinet en dwarsfluit.

Het concert begint om half vier, na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van
een hapje en een drankje.

Entree is 10 euro, graag contant betalen.

www.kerkinhetdorp



http://www.kerkinhetdorp/

Open Kerk en klokluiden

De kerken van Eenrum, Westernieland en de Torenkerk in Winsum zijn iedere zaterdag en
zondag open. De kerk in Den Andel is niet open.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum en
Westernieland. Ook in Den Andel is er een klokkenluidersgroep ontstaan. Zij luiden de klok
voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan
via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in contact gebracht met de contactpersonen.

Voortzetting Kerk in het Dorp

Na het vertrek van Jolanda Tuma als codrdinator van Kerk in het Dorp zijn de
werkzaamheden overgedragen aan de taakgroep Kerk in het Dorp (Alie van Dijken, Margriet
ter Borg en Jacobine Gelderloos).

Alie van Dijken (alievandijken@ziggo.nl): aanspreekpunt voor Website en Nieuwsbrief.

Margriet ter Borg (margrietstruik@ziggo.nl): aanspreekpunt voor praktische zaken.

Jacobine Gelderloos (pastoraat@pgwh.nl) is voorlopig op de achtergrond betrokken.

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente
Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en
levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en
Kel’k ln Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger
Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente

‘f “‘ het Dorp Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de

Protestantse gemeente Winsum Halfambt.
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