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Nieuws van Kerk in het Dorp 

Maart 2024 

Nieuwe lente…        

Al wandelend in de natuur zie je de eerste tekenen van 

een nieuwe seizoen, een nieuwe lente kondigt zich aan. 

De bomen worden groener, veel planten gaan bloeien en 

wordt het geleidelijk aan warmer. Overal zie je 

ontluikende knoppen in bomen en struiken. Als de 

narcissen bloeien is het voorjaar begonnen. 

Het woord ‘lente’ is een oude afleiding van ‘lang’ en heeft 

betrekking op het lengen van de dagen. Het is o.a. 

verwant aan het Engelse ‘lent’, de veertig dagen durende vastentijd voor Pasen. 

Nieuw geluid…. 
Ontdek weer nieuwe geluiden in de oude kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland en 
Winsum. Je hoort dit tijdens de Open Poort, Galmen in de kerk, concerten in Den Andel en 
Eenrum. Ook deze maand bloeit het van activiteiten. 

 

Vrijdag 1 maart: Open Poort – Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw 
Op de 1e vrijdag van de maand is er van 10.00 – 12.00 uur ‘Open Poort ‘, 
in het gebouwtje naast de kerk van Eenrum. In kleine kring wordt er een 
thema besproken, en is er mogelijkheid tot gesprek. Deze 
bijeenkomsten werken verbindend en geven mogelijkheid tot 
verdieping. Iedereen is welkom.  
Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrije 
gift. 
 
Op 1 maart gaan we, als aanloop naar Pasen, kijken naar de 
documentaire 'Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw'. Vanaf de 
eerste repetitiedagen van de Matthäus Passion volgt regisseur Cherry 
Duyns de dirigent Reinbert de Leeuw (1938 - 2020) die geheel bevlogen 
raakt door dit grootse werk.   
Hij zei hierover: "Jongens, vergeet de rest, ik wil me eigenlijk alleen maar hier mee bezig 
houden. Het is onuitputtelijk." Een film over het mysterie van muziek.   
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Zaterdag 2 maart: Galmen in de kerk – Kerk Eenrum 
Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om 
klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van 
Eenrum. Elke 1e zaterdag van de maand is de Kerk van Eenrum open voor iedereen die wel 
eens wil ‘Galmen in de kerk’. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een 
prachtige akoestiek. Info en opgave voor vrijdag 1 maart bij info@kerkinhetdorp.nl  
 
Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of weet je niet goed hoe, kom 
dan om 16.00 uur naar de kerk. Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de 
kerk: te ‘zingen zonder woorden’, je te verbinden met jezelf, de kerk en met elkaar. Samen 
de rust, de resonantie en de ruimte van de kerk ervaren en vandaaruit zingen. Voor dit galm-
uur (van 16.00 tot 17.00 uur) is opgave niet nodig. Weet je welkom! 
 

 

Woensdag 6, 13, 20 en 27 maart: Vesperdiensten – Torenkerk Winsum  

In de veertigdagentijd (40 dagen voor Pasen) is er elke woensdagavond een vesperdienst in 

de Torenkerk in Winsum. Een moment van stilte, bezinning, zingen en luisteren. Zeker een 

moment om ‘op adem te komen’. De vespers zijn van 19.00 tot 19.30 uur.  

  

 

Zondag 10 maart: Concert Moderato Cantabile – Kerk Eenrum 

Kerk te Eenrum – detail van foto Hardscarf 

 

Op zondag 10 maart 2024 geeft het Gronings kamerkoor Moderato Cantabile o.l.v. Nana 

Tchikhinashvili een voorjaarsconcert in de kerk van Eenrum. Er worden werken gezongen 

van ondermeer Coulais, Thompson, Vasks, Wagenaar en Tallis. 

Het concert begint om 15.00 uur.  Entree € 10,00 (inclusief koffie in de pauze). Betalen bij de 

ingang met QR-code of gepast contant. 
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Zaterdag 16 maart: NLdoet! – Kerk Eenrum 

De commissie Kerk in het Dorp nodigt iedereen op zaterdag 16 
maart (NLDoet) uit om mee te helpen de kerk schoon te maken. 
Doe je mee? 
We beginnen om 10.00 uur en sluiten rond 12.00 uur af met een 
lekkere lunch. 
Graag even opgeven via info@kerkinhetdorp.nl of via de site van 
NLDoet: aanmelden  

 
 
 
 
 
 
 
Zondag 17 maart: Zondagmiddagcafé  - ‘Boeren met hart en ziel’ - Centrumkerk Winsum 
 
Hoe is het om boer te zijn vandaag de dag? In de landbouw 
zijn veel veranderingen gaande, wat de nodige onzekerheid 
en ook spanning met zich mee brengt. Wat doet dat met je 
en hoe ga je daarmee om? Jacobine Gelderloos gaat in 
gesprek met Willem Stavenga (veehouder), Jan Willem 
Bakker (biologisch akkerbouwer) en Tjaard Hoekstra 
(werkzaam in agrarisch onderwijs) over wat zij om zich heen 
zien gebeuren in de landbouw, over wat hen zorgen baart en 
wat hen drijft. Vanaf 14.30 uur bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 uur 
begint het programma. In de pauze is er een hapje en een drankje. Einde programma is ong. 
16.45 uur. De toegang is gratis, een gift is welkom. 
 

 

 

Zondag 17 maart: Eenrum Klassiek  

Op zondag 17 maart organiseert de Stichting Klassieke Muziek Eenrum – Het Hogeland een 

concert met Katharina Saerberg en Liesbeth Wildeveld.  

Katharina Saerberg speelt altviool en Liesbeth Wildeveld piano. Zij nemen u mee op een 

zwerftocht door drie eeuwen klassieke muziek met werken van Mozart, Schumann en Rota.  

Het concert begint om 15.00 uur. Na afloop van het concert is er een "meet and greet" in de 

kerk onder het genot van een hapje en een drankje. 

Tickets voor het concert (€ 10,00, basisschool-kinderen gratis), bij brood en kado Eenrum, 
aan de kassa en via www.klassiekemuziekeenrum.nl  

https://www.nldoet.nl/kaart?filters%5B0%5D%5Bidentifier%5D=area_name&filters%5B0%5D%5Bvalue%5D=Eenrum&filters%5B1%5D%5Bidentifier%5D=radius&filters%5B1%5D%5BgeoRadius%5D%5Bradius%5D=5000&filters%5B1%5D%5BgeoRadius%5D%5Bcenter%5D%5Blat%5D=53.37042004&filters%5B1%5D%5BgeoRadius%5D%5Bcenter%5D%5Blon%5D=6.45406682&filters%5B2%5D%5Bidentifier%5D=fake_box&filters%5B2%5D%5BgeoBoundingBox%5D%5BtopLeft%5D%5Blat%5D=53.39151&filters%5B2%5D%5BgeoBoundingBox%5D%5BtopLeft%5D%5Blon%5D=6.42856&filters%5B2%5D%5BgeoBoundingBox%5D%5BbottomRight%5D%5Blat%5D=53.35151&filters%5B2%5D%5BgeoBoundingBox%5D%5BbottomRight%5D%5Blon%5D=6.48049
http://www.klassiekemuziekeenrum.nl/
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Donderdag 21 maart: Rondje om de Toren – Torenkerk Winsum 
Iedere 3e donderdag is er een “rondje om de Toren”, een bezinningswandeling van een klein 
uur, te beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) Kerkstraat 14 in Winsum en eindigend bij de 
Centrumkerk (20:30 uur) met als afsluiting koffie en thee en wat lekkers. De wandeling 
begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna 
wordt er enkele malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn 
vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te praten met mede-lopers. Aan het 
“rondje” kan iedereen mee doen, aanmelden is niet nodig en het “rondje” gaat altijd door. 
De leiding is afwisselend in handen van Ds. Ruth Renooij en Roelof Uijtermerk. Inlichtingen: 
0623-121 871. 
 
 

 

Zondag 31 maart – 1e Paasdag: Kerkdienst – Den Andel 11.00 uur 

Zondag 1e Paasdag is er een kerkdienst in Den Andel. Voorganger is pastor Ate Klomp, pastor 

bij de PG de Verbinding in Zuidwolde. De piano wordt bespeeld door Dirk Molenaar. Het 

orgel is tijdelijk verdwenen uit de kerk om te worden gerestaureerd en zal in de loop van 

2024 weer terug worden geplaatst.  

Aanvang dienst is 11.00 uur. Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

onder het genot van koffie, thee en iets lekkers. 

 

 

Open Kerk en klokluiden 

De kerken van Eenrum, Westernieland en de Torenkerk in Winsum zijn iedere zaterdag en 

zondag open. De kerk in Den Andel is niet open. 

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum en 

Westernieland. Ook in Den Andel is er een klokkenluidersgroep ontstaan. Zij luiden de klok 

voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan 

via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in contact gebracht met de contactpersonen.  
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Voorzichtig, haast nog breekbaar, 

Verschijnt overal het licht, 

Maar met een kracht die niemand kent. 

 

Het straalt door de ochtendmist, 

Kiert langs de takken van de bomen, 

En danst op het wateroppervlak, 

Als een geheim dat fluistert in de wind. 

 

Het licht, een stille belofte, 

Van nieuwe dagen en kansen, 

Verlicht de weg voor hen die durven, 

Te geloven in het onzichtbare. 

 

Zoals de zon die opkomt, 

En de wereld in haar armen sluit, 

Zo omarmt het licht ons allen, 

Met een kracht die niemand kent. 

 

(Anoniem) 

 

Dit prachtige gedicht is anoniem en heeft geen specifieke auteur. Het lijkt te zijn ontstaan uit 

de mysterieuze kracht van het licht zelf, dat ons allen inspireert en verwarmt. 

 

 

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl 

 

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente 

Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en 

levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en 

Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger 

Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente 

Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de 

Protestantse gemeente Winsum Halfambt.  

 

 

http://www.kerkinhetdorp.nl/
mailto:info@kerkinhetdorp.nl

