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Een nieuw jaar, vanaf de eerste maand alweer mooie activiteiten in de oude kerken van Den
Andel, Eenrum, Westernieland en Winsum.

Voordat het nieuwe jaar wordt ingeluid zijn er nog enkele kerstactiviteiten. Het Andelster
Koor verzorgt op 24 december in de Nicolaaskerk in Den Andel een sfeervol kerstconcert en
in de Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum is er op kerstavond traditiegetrouw weer een
kerstnachtdienst. Op oudejaarsnacht wordt in Den Andel de klok weer geluid. Kom dus allen
tezamen in de oude kerken. Zie voor meer informatie www.kerkinhetdorp.nl.

Het wordt lichter

De winterzonnewende markeert de kortste dag van het jaar. Rond 21 december staat de zon
het laagst aan de hemel en beleven we de kortste dag van het jaar, gevolgd door de langste
nacht van het jaar, de midwinternacht. De dagen worden dus al langer, al hebben we de
vroegste zonsondergang al halverwege december meegemaakt, terwijl de winter nog moet
pieken. De winterzonnewende markeert daarmee geen einde, maar een begin: het diepste
punt van het licht, waarna de terugkeer van langere dagen voorzichtig inzet. Het is een
bijzondere periode, waar ook ons kerstfeest zijn wortels in heeft.

Als we licht (door)geven zoals Stef Bos vertaalt in zijn lied ‘Geef licht’ dragen we bij aan een
vredelievend nieuwjaar! Van harte toegewenst.

Terugblik

In Westernieland hebben vijf vrouwen weer een presentje
geknutseld voor de 80+ers van Westernieland, dit jaar maar
liefst 17. In plaats van een bloemstuk is het dit jaar een
Kerst/beschermengel geworden met een klein LED theelichtje.
Met kerst komt het licht naar ons toe en geven we aan elkaar
door. Hoop voor de toekomst.

Hoop

is een lichtje in je hart
dat vandaag moed
geeft en morgen
kracht



http://www.kerkinhetdorp.nl/
https://www.nationalgeographic.nl/wetenschap/a69630069/vroegste-zonsondergang-december-2025
https://www.nationalgeographic.nl/wetenschap/a69630069/vroegste-zonsondergang-december-2025

& Kerkhof Westernieland bloeit op dankzij stinzenplantenproject

Westernieland — Het kerkhof van Westernieland krijgt een groene en kleurrijke toekomst.
Stichting Groninger Kerken, de Protestantse Gemeente Winsum-Halfamt en een groep
betrokken dorpsbewoners werken samen met Landschapsbeheer Groningen aan het project
Van Stinzenplant tot Bérgbloumkes. Daarmee wordt het historische kerkhof één van de
achttien locaties in Noord-Nederland waar de bijzondere stinzenflora wordt hersteld en
versterkt.

Stinzenplanten — verwilderde voorjaarsbloeiers zoals sneeuwklokjes, holwortel en
vingerhelmbloem — zijn van oudsher verbonden met historische plekken als borgterreinen,
kerken en oude boerderijen. Ze vormen een waardevol onderdeel van het erfgoed in het
noordelijke zeekleigebied, maar staan door gebrek aan kennis en beheer onder druk.

Concreet werk in Westernieland

e De singel aan de torenkant is gedund en er worden nieuwe inheemse struiken
geplant, waaronder vlier, Gelderse roos en hondsroos.

e Bestaande stinzenplanten worden uitgebreid, onder meer met planten afkomstig van
de historische Weem.

¢ Landschapsbeheer kweekt bollen van oude soorten op en plant deze de komende
jaren bij. Inmiddels zijn er al 15 soorten aanwezig.

e Onder de lindes aan de zuidkant wordt een kruidenrijk bloemenmengsel ingezaaid
dat na de stinzenbloei voor extra biodiversiteit zorgt.

¢ Het maaibeheer wordt aangepast: gefaseerd maaien en het deels laten liggen van
maaisel zorgen voor betere bloei en meer insecten.

Samenwerking en onderzoek

Lokale vrijwilligers (dat zijn vooral onze klokkenluiders & ) helpen bij het verplanten van
bollen, het winnen van zaad en het monitoren van de bloei. Studenten van Hogeschool Van
Hall Larenstein doen straks ook onderzoek naar bestuiving en zaadvorming van de
stinzenplanten.



Uitnodiging

In de loop van de komende jaren veranderen structuur en soortensamenstelling van het
kerkhof. In het vroege voorjaar verandert het kerkhof in een kleurrijk tapijt van bloemen en
in de loop van de zomers zullen er wilde inheemse planten bloeien. Bezoekers zijn van harte
welkom om dit bijzondere erfgoed te komen bewonderen.




Terugblik

Zaterdag 6 december: Herbenaming Kerk van Den Andel

Op 6 december kreeg de kerk in Den Andel als laatste haar
oorspronkelijke naam terug. Dit gebeurde onder ruime belangstelling
van dorpsgenoten en kerkgangers. Tijdens de inloop was er
koffie/thee en wat lekkers. Onder het welkomstwoord werd er aan de
deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt, wie zal dat zijn? Daar kwam
Sinterklaas binnen. Hij was gelijk enthousiast toen hij hoorde dat de
kerk in Den Andel weer de Nicolaaskerk ging heten en wilde graag een
goede daad verrichten. Samen met het oudste lid van de
kerkgemeente, de heer Scheepstra, heeft hij de naam onthuld,
Nicolaaskerk. Daarna vertelde hij nog het een en ander over het leven
van de heilige Nicolaas, over zijn goede daden en wonderen en dat hij
de beschermheilige is van o.a. kinderen en zeelieden. Daarnaast werd
er iets vertelt over de geschiedenis van de Nicolaaskerk, hoe een
inwijding tot stand kwam en het onderzoek naar de heiligennaam
Nicolaas. Het geheel werd opgeluisterd met twee cellisten en het
zingen van het Veni Creator Spiritus (Kom Schepper Geest). Eén van
de klokkenluiders vertelde dat het torenuurwerk weer bij de tijd is en
inderdaad hoorden we om 15.00 uur het torenuurwerk driemaal
tikken. Mooi om te horen dat dit in samenwerking met diverse
mensen in en rond Den Andel is gerealiseerd en gefinancierd.

ACTIVITEITEN

Zaterdag 3 januari: Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum
Op zaterdag 3 januari staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel
eens wil zingen of muziek maken in de kerk.

Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of = - -
heb je een andere manier om klanken te produceren, |
dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de
kerk van Eenrum. Deze uit de middeleeuwen ' :
stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook s e :

kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het Ee— - IR e
orgel of de piano. Info en opgave voor vrijdag 2 januari e s
a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl Van harte welkom! - an -
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Woensdag 7 januari: Op adem komen — Torenkerk Winsum

Op woensdag 7 januari kun je weer ‘Op adem komen’ in de
eeuwenoude Torenkerk in Winsum. Op deze mooie plek is er ruimte
voor stilte, poézie, muziek en zingen we liederen rond een bepaald N \
thema. Het thema voor deze avond is: ‘Zachte krachten’. ==
Na afloop is er koffie of thee. Tijd: 19.00 — 19.30 uur. Van harte
welkom!

Zondag 11 januari: Kerkdienst — Kerk Den Andel

De eerste kerkdienst van het jaar is in Den Andel. Voorganger is Jolanda Tuma en het orgel
wordt bespeeld door Dirk Molenaar. Aanvang dienst is 9.30 uur. En na afloop is er alle
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee.

Donderdag 15 januari: Rondje om de Toren

Een bezinningswandeling van een klein uur, te beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) en
eindigend bij de Centrumkerk met als afsluiting koffie/thee en wat lekkers. De wandeling
begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna
wordt er enkele malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn
vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te praten met mede-lopers.




Zondag 18 januari —Zondagmiddagcafé — ‘Eén van Geest’

Van 18 t/m 25 januari 2026 is de Week van Gebed voor Eenheid die jaarlijks wordt
georganiseerd door de Raad van Kerken. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Eén van Geest’
Deze week van gebed voor Eenheid wordt in Winsum op zondag 18 januari ingeluid met een
Zondagmiddagcafé die dit keer, in de geest van het thema Eén van Geest, niet wordt
gehouden in de Centrumkerk maar in De Poort aan de Borgweg 36.

Tijdens het Zondagmiddagcafé wordt vanuit drie verschillende kerkelijke denominaties, de
Protestantse Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Rooms Katholieke Kerk, een
korte inleiding gegeven op het thema ‘Eén van Geest’, waarna zij met elkaar in gesprek
zullen gaan.

De Nederlands Gereformeerde Kerk wordt op deze middag vertegenwoordigd door Ds Thijs
van de Kamp en de Protestantse Kerk door Ds Ignace Frénay. Wie namens de Rooms
Katholieke Kerk zal spreken is op het moment van schrijven nog niet helemaal duidelijk maar
zal te zijner tijd bekend worden gemaakt. Naast de sprekers is er uiteraard ook ruimte voor
muziek.

Vanaf 14.30 u bent u hartelijk welkom NIET in de Centrumkerk, maar in De Poort, Borgweg
36. Om 15.00 u begint het programma. In de pauze is er een ‘hapje’ en een drankje. Einde
programma is ong. 16.45 u.

De toegang is gratis, een gift is welkom! Hartelijk welkom!

week
van
gebed

. voor eenheid




Zondag 18 januari 2026: Hulzebos, van der Heyden en van Helsdingen in de
Nicolaaskerk in Den Andel

Jelte Hulzebos, Margreet van der Heyden en Lucas van Helsdingen geven op 18 januari een
concert in de kerk van Den Andel.

Jelte is sinds jaar en dag organist en cantor van de Nieuwe Kerk te Groningen stad. Ook
Margreet (altvioliste en violiste, Basel) en Lucas (sopraansaxofonist en hoboist, Amsterdam)
hebben velerlei banden met deze provincie. Zo speelden zij regelmatig in voornoemde
Nieuwe Kerk, bij Jelte. Ook hebben zij de Groningse cabaretier Arno van der Heyden
begeleid, in diverse van zijn voorstellingen.

Voor het concert op 18 januari hebben zij een programma samengesteld dat gedragen wordt
door de idee ‘ter Nagedachtenis aan een Engel’. Niet dat de gespeelde stukken direct ter
nagedachtenis geschreven werden, maar ze wilden ze graag wel degelijk opdragen aan alle
lieve mensen die hen de afgelopen jaren ontvallen zijn.

U hoort een stuk voor orgelsolo van de Nederlandse componist Philippus Pool, en een trio
van Georg Philipp Telemann. Verder bewerkingen van muziek van onder anderen Arvo Part,
Gabriel Fauré en Dietrich Buxtehude.

Het concert begint om 15.30 uur. De toegang is 10 euro (graag contant betalen).

Lucas van Helsdingen, Margreet van der Heyden en Jelte Hulzebos



Het wordt steeds vroeger donker

De winter is in zicht

Alles keert naar binnen

De gordijnen gaan weer dicht

De tijd staat op een kruispunt

En niemand weet waarheen

De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht

Geef licht

Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is

Geef licht

Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht
Geef, geef, geef, geef licht.

Zie de wereld om ons heen

Zie de leugen die regeert

Zie de ongeleide leiders

En hun volk dat crepeert

En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier

Onze wereld is te klein

Om het niet te willen zien

Geef licht

Geef licht

Geef ruimte en geef een uitweg
wat er vaak niet is

Geef licht

Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht
Geef, geef, geef, geef licht.

Songtekst Geef licht van Stef Bos

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen

Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme

Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster

Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht

Hij geeft licht

Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is

Dus geef licht

Geeft licht

Geeft alles wat je hebt

Geeft de liefde een gezicht.
Geef, geef, geef, geef licht.
Geef licht!




Open Kerk en klokluiden

Vanaf eind oktober tot 1 april is de Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum, de Mariakerk in
Westernieland en de Torenkerk in Winsum iedere zaterdag en zondag open. De kerk in Den
Andel is niet open.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den
Andel en Westernieland. Ook wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond
uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de 1°® maandag van de maand de vredesklok
geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in
contact gebracht met contactpersonen.

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente
Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en
levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en
- Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger
Kerk in in eig : 8
Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente

" "‘ het Dorp Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de

Protestantse gemeente Winsum Halfambt.
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