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Nieuws van Kerk in het Dorp 

Februari 2026 

Nog een week en dan is Januari al weer voorbij. Qua weer hebben we inmiddels van alles 

gehad, regen, mist, lichte vorst, sneeuw, een koude oostenwind die de sneeuw op joeg, ijzel, 

maar ook een paar mooie zonnige dagen. Ik wordt wel blij van de sneeuw. De wereld wordt 

een beetje stiller door de verse sneeuw, maar ook waarop de sneeuw licht reflecteert in 

deze donkere maanden. Zelfs de nachten waren daardoor niet pikkedonker. De wereld en de 

dingen waar je dagelijks naar kijkt zien er plots anders uit. 

In de nacht van 19 op 20 januari was er in grote delen van ons land prachtig Noorderlicht te 

zien. Naast dat het Noorderlicht in de noordelijke richting was te zien met een rode en 

groene gloed, was er dit keer ook een felle groene strook te zien recht boven Nederland.  

Afgelopen week was de Week van Gebed voor Eenheid, die jaarlijks wordt georganiseerd 

door de Raad van Kerken. Het Zondagmiddagcafé met het thema Eén van Geest vond 

daarom plaats in de NGK de Poort. Het was een waardevolle 

middag waar vanuit drie verschillende kerkelijke denominaties een 

korte inleiding werd gegeven op het thema en waarna de sprekers 

op meer persoonlijk vlak met elkaar in gesprek gingen.  

 

De week werd gezamenlijk afgesloten met een oecumenische 

Vesper in de Centrumkerk met het thema ‘Eén van Geest in het licht van God’. Juist in tijden 

van grote verdeeldheid is het van belang te zoeken naar wat ons bindt. Eenheid betekent 

niet dat we allemaal hetzelfde moeten zijn, zoals Johny Cash zingt in zijn lied One: We're 

one, but we're not the same. We get to carry each other.  

Het gaat erom dat we in alle verscheidenheid samen leven vanuit dezelfde bron van hoop. 

‘Een mooie en ontroerende viering, maar vooral verbindend’ aldus een aanwezige. 

 

In februari komt de natuur weer tot leven. De sneeuwklokjes 

waardoor veel plekken veranderen in een wit-groen 

bloemendek, de Els die weer gaat bloeien, prachtig die 

katjes. De dagen worden weer langer, warmer en lichter. De 

energie neemt toe om de zaadjes te laten ontkiemen en 

groeien. Die energie kun je zelf ook weer voelen. Op naar 

het voorjaar!  

 

De energie is ook weer voelbaar in de mooie activiteiten in de oude kerken van Den Andel, 

Eenrum, Westernieland en Winsum.  Wees van harte welkom bij een activiteit van Kerk in 

het Dorp.  

 
Voor dat we ons onderdompelen in de activiteiten van februari vragen we aandacht voor de 
Expositiecommissie en kijken we nog even terug op de kerstconcerten van Het Andelster 
Koor, zie verderop het verslag en foto’s van Marjolijn Mellema.

https://www.kerkinhetdorp.nl/
https://www.kerkinhetdorp.nl/
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  Hans van der Waal – 2017  Gerard van der Pol – 2020   Jeichien Stapel – 2023 
 
 

DRINGENDE OPROEP !!! 
 

Na de totstandkoming van de verbouwing van de Centrumkerk ontstond de behoefte om de 
wanden van de Ontmoetingszaal te verfraaien met kunstzinnig werk. Dat gebeurde voor de 
eerste keer in 2017. Vanaf dat jaar werd er langzaam maar zeker een expositiecommissie 
gevormd, die uit 5 personen bestaat en tot op de huidige dag functioneert. Zij zorgde ervoor 
dat er elk half jaar een nieuwe expositie werd ingericht met een ander type kunst.  

De exposities hebben niet alleen een kunstzinnig doel, maar ook een praktische kant. De 
kunstwerken worden tijdens bijeenkomsten van groepen vaak gebruikt om gesprekken op 
gang te brengen of te stimuleren. Ook beleef je als commissielid heel veel positiefs aan het 
organiseren en inrichten van exposities. Niet alleen wordt de creativiteit geprikkeld, maar 
ontmoet je ook heel veel kunstenaars met een persoonlijke visie, aanpak en gevarieerde 
expertises. Dat verbreedt de horizon en geeft veel stof tot discussie.  

Maar nu loopt de expositiecommissie tegen haar grenzen aan. Het oudste lid wordt over een 
paar maanden 83 jaar en de leeftijd van de andere vier leden komt daarbij dicht in de buurt. 
Dan dienen fysieke problemen zich steeds nadrukkelijker aan. Daarom hebben we besloten 
aan het eind van dit jaar de handdoek definitief in de ring te gooien. Voordat het zover is 
sluiten we de periode van 9 jaar af met een expositie met werk van de 5 commissieleden. 

Het zou erg jammer zijn als daarmee de periode van verfraaiing van de Ontmoetingsruimte tot 
het verleden behoort. Dat kan voorkomen worden, als er een nieuwe expositiecommissie 
wordt gevormd. Daarom hebben wij intensief gebrainstormd om een lijst met namen samen 
te stellen en diverse personen benaderd om dit vrijwilligerswerk op zich te nemen. Helaas is 
de agenda van de meeste mensen en vooral de jongere generatie zo gevuld, dat er geen ruimte 
voor andere activiteiten over is. Ondanks deze realiteit doen wij toch een dringend beroep op 
mensen in de gemeente Winsum-Halfambt om te kijken naar mogelijkheden deze prachtige 
traditie een vervolg te geven. Of je wel of niet kerkelijk betrokken bent, speelt geen rol. 

Voorzitter expositiecommissie: Riet Michel. 
Tel. 0595-443158 – E-mail: rietmichel43@gmail.com 
 

 

  

Jaap van der Stel - 2024 Jan Willem Roosenbrand - 2022 Annemieke Fictoor - 2025 

mailto:rietmichel43@gmail.com
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Terugblik  

Op zondag 21 december en dinsdag 24 december verzorgde het koor van Den Andel 

sfeervolle kerstconcerten in de kerken van Westernieland en Den Andel.. 

Op het programma stonden traditionele kerstliederen en stemmige popsongs,  van de Canon 

van Pachelbel tot 'Climb every mountain'. Bij een aantal kerstliederen werd het publiek 

uitgenodigd om mee te zingen.Beide kerken zaten helemaal vol en het publiek was erg 

enthousiast en ontroerd door het optreden van het koor. Met veel gevoel en overtuiging 

lieten ze van zich horen, begeleid door piano en in sommige stukken ook viool, altviool en 

cello.  

 

Inmiddels is het al een mooie traditie geworden dat het koor aan het begin van de 

kerstdagen een kerstconcert geeft. Het projectkoor bestond dit jaar uit ongeveer 30 

enthousiaste mannen en vrouwen onder leiding van Marjolijn Mellema en Rob Vlaar. We 

hopen deze traditie nog lang vol te houden en nog veel te zingen in nabijgelegen Groninger 

kerken. 

 

 Nicolaaskerk in Den Andel 

 

 

 Mariakerk in Westernieland 
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ACTIVITEITEN 
 
 
 
 

Zondag 1 februari: Viering in de Mariakerk van Westernieland  

Op zondag 1 februari is er een viering in de kerk van Westernieland. De viering begint om 

9.30 uur. Voorganger is Barbara de Beaufort en de muzikale begeleiding wordt verzorgd 

door Dirk Molenaar op het orgel. Na afloop is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

onder het genot van koffie en thee. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 4 februari: Op adem komen – 
Torenkerk Winsum 
Op woensdag 4 februari is het tijd om ‘Op 
adem komen’ in de eeuwenoude 
Torenkerk in Winsum. Op deze mooie plek 
is er ruimte voor stilte, poëzie, muziek en 
zingen we liederen rond een bepaald 
thema. Het thema voor deze avond is: 
‘Zachte krachten’. Na afloop is er koffie of 
thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. Van harte 
welkom!  
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Zaterdag 7 februari: Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum 

Op zaterdag 7 februari staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel 
eens wil zingen of muziek maken in de kerk. 
 
Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of 
heb je een andere manier om klanken te produceren, 
dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk 
van Eenrum. Deze uit de middeleeuwen stammende 
kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in 
overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de 
piano. Info en opgave  voor vrijdag 6 februari a.s. 
bij info@kerkinhetdorp.nl Van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 11 februari – Meditatie in de Centrumkerk 
Op woensdag 11 februari is er van 19.00 – 19.30 uur een meditatie rondom Psalm 117.   
Meditatie raakt het algemene en tijdloze verlangen van mensen om naar binnen te keren, de 
weg te gaan van de innerlijkheid en de stilte. We zitten rondom een kaars en er wordt een 
(deel van een) psalm gelezen, daarna klinkt de klankschaal en gaan we de stilte in. 
Je kunt mijmeren over een woord of een zin uit de gelezen psalm, of je herhaalt in 
gedachten je eigen gebed of tekst. In de stilte zoeken we de aanwezigheid van God, of welke 
naam je ook gebruikt voor dat diepste geheim. Een rustpunt in het midden van de week, een 
moment van bezinning, inspiratie, even stil staan. Kent u, ken jij, het verlangen om naar 
binnen te keren of ben je er nieuwsgierig naar? Van harte welkom! 
 

 

 
Zondag 15 februari 2026: Valentijnprogramma ‘Klezmer&Co’ in de  
Nicolaaskerk in Den Andel 
Zondag 15 februari geeft Klezmer&Co een concert in het kerkje van Den Andel. Dit Valentijn-
weekend brengt de groep een programma over de liefde, in het Jiddisch, Ladino en het 
Hebreeuws; speciaal samengesteld voor deze dag uit verschillende programma’s. 

Klezmer & Co is de Klezmerband van Groningen. Dit enthousiaste viertal brengt Jiddische 
muziek met een verhaal. De instrumentale nummers zijn vaak dansen, snel en vurig, maar 
soms ook ingetogen. De liedjes weerspiegelen de vele aspecten van het dagelijkse leven en 
hebben dikwijls poëtische teksten. De muziek spreekt veel mensen aan door de uitbundige 
vrolijkheid waarin toch altijd een melancholieke ondertoon zit.

mailto:info@kerkinhetdorp.nl
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De formatie bestaat uit Carla da Silva (zang), Marjolijn Mellema (viool/zang), Wim Lever 
(accordeon) en Albert Bleeker (tuba). 

 

Het concert op 15 februari begint om 15.30. Entrée is 10 euro (graag contant betalen). Na 
afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. 

 

Expositie Peter Wortel 

Zondagmiddagcafé 15 februari – Centrumkerk Winsum 
Tijdens het zondagmiddagcafé vertelt kunstenaar Peter Wortel uit 
Sauwerd over zijn werk. Hij exposeert in de Ontmoetingszaal in de 
Centrumkerk. 
Inloop 14.30 u, begin programma 15.00 u – einde ong. 16.45 u. 
Iedereen is welkom, toegang is gratis, een gift is welkom! 
 

 
 

 

 

 

 



7 
 

Oecumenische Vespers in de Veertigdagentijd – Torenkerk Winsum 

Woensdag 18 februari is het Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd voor Pasen, van 

oudsher een tijd van verstilling en bezinning. In deze zeven weken worden elke 

woensdagavond Oecumenische Vespers gehouden in de Torenkerk in Winsum. Een moment 

van stilte, bezinning, zingen en luisteren, zeker een moment om ‘op adem te komen’. De 

Vespers zijn op 18 en 25 februari, 4, 11, 18, 25 maart en 1 april van 19.00 tot 19.30 uur. De 

Vespers zijn een gezamenlijk initiatief van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt, NGK 

de Poort en de RK Liudgerparochie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandelijkse Vespers in de kerken van Halfambt 

Na tien jaar maandelijkse kerkdiensten te hebben gehouden in de oude kerken van Halfambt 

(Den Andel, Eenrum en Westernieland) gaan we vanaf maart over op een andere vorm van 

vieren. 

Van maart t/m juni 2026 worden op de eerste zondag van de maand om 16.30 uur Vespers 

georganiseerd waarin ruimte is voor muziek, verstilling, samenzang en enkele teksten. De 

rode lijn door de eerste vier maandelijkse Vespers is het thema ‘Mystici’. Namen die in de 

eerste vier Vespers voorbij komen zijn: Hildegard von Bingen, Titus Brandsma, Dietrich 

Bonhoeffer en Simone Weil.  

Verdere bijzonderheden volgen in de volgende nieuwsbrieven. 
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Kerkasiel Kampen – 20 maart 

Bijna 15 maanden verblijft de familie Babayants 

inmiddels in de kerk van Kampen waar zij kerkasiel 

krijgen. In deze 15 maanden is dag en nacht een 

doorgaande viering gaande in de kerk waaraan 

inmiddels duizenden mensen en honderden 

gemeenten deelnemen. Steeds opnieuw wordt het 

stokje, de kaars, doorgegeven van de ene voorganger 

naar de andere.  

Foto: Noordhollandsdagblad 

Op 20 maart om 4 uur ’s ochtends wordt de kaars aan de PGWH doorgegeven. We verzorgen 

dan de dienst van 4 tot 8 uur ’s morgens. In deze viering staan we in het bijzonder stil bij de 

equinox, het moment in de lente waarop het even lang licht is als donker. 

Wil je mee naar Kampen om deze viering bij te wonen en de familie Babayants te 

ondersteunen, geef het dan door aan Jolanda Tuma (06-47712810) of Marc de Groot (06-

54942339). Dan kijken we of we samen kunnen gaan rijden.  

 

 

 

 

Donderdag 19 februari:  Rondje om de Toren 

Een bezinningswandeling van een klein uur, te beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) en 

eindigend bij de Centrumkerk met als afsluiting koffie/thee en wat lekkers.  

 

 

 

 

De wandeling begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 

minuten in stilte wordt gelopen. Daarna wordt er enkele 

malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle 

deelnemers zijn vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te 

mijmeren of te praten met mede-lopers. 
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Zaterdag 28 februari  - Open middag expositie Centrumkerk Winsum 

 
 
Peter Wortel (Sauwerd) maakt onder andere 
reliëfs, schilderijen, sculpturen en houtsneden. 
Het werk is twee- en driedimensionaal waarin 
gebruik gemaakt wordt van verschillende 
technieken. Op zaterdag 28 februari is er een 
open middag van 14.00 – 17.00 uur om de 
expositie van Peter Wortel te bezichtigen. De 
kunstenaar is hierbij ook zelf aanwezig. De 
toegang is gratis. Welkom! 
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Een gebed bij de Week van gebed voor eenheid van christenen, om te verbinden, 
te waarderen en Gods aanwezigheid in elkaar en in alle tradities te zien. 
 
 

Eén lichaam en één geest 
 

Ene, vol liefde en harmonie,  
wijs ons de weg naar eenheid.  

Help ons de paden   
die ons afvoeren van de gezamenlijke weg  

links te laten liggen. 
 

Ene, vol daadkracht en leven,  
wijs ons op onze zwakheden.  

Help ons om niet ons eigen gelijk te zoeken,   
maar het sterke in anderen te  

zien en te waarderen. 
 

Ene, vol mildheid en kennis,  
wijs ons op mensen en kerkgemeenschappen.  

Help ons al die plaatsen te ontdekken  
waar U/Jij te vinden bent,  

in talloze tradities en gebeden. 
 

Ene, Ware,  
heb ons lief,   

wil tronen op onze lof, ons stamelen en onze stilte,  
Wijs ons naar alles wat ons aan elkaar, en aan U/Jou verbindt.  

Maak ons één   
in onze kwetsbaarheid. 

 
Amen 

 
(door ds. Marieke Meiring) 
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Open Kerk en klokluiden 

Vanaf eind oktober tot 1 april is de Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum, de Mariakerk in 

Westernieland en de Torenkerk in Winsum iedere zaterdag en zondag open. De kerk in Den 

Andel is niet open. 

 

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den 

Andel en Westernieland. Ook wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond 

uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de 1e maandag van de maand de vredesklok 

geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in 

contact gebracht met contactpersonen.  

 

 

 

 

 

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl 

 

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente 

Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en 

levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en 

Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger 

Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente 

Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de 

Protestantse gemeente Winsum Halfambt. 
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