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Nieuws van Kerk in het Dorp 

Maart 2026 

 

Door sneeuw en ijzel zijn er in februari een aantal activiteiten afgelast. Helaas, maar 
veiligheid voorop!  
 
 
Wel was er een mooie viering in de Mariakerk in Westernieland waarin Barbara de Beaufort 
voorging. Enige tijd geleden had Han van der Want van iemand die was overleden het oude 
en nieuwe testament van de Statenbijbel uit 1761 gekregen, met het verzoek er een 
bestemming voor te vinden in Groningen. Na de inspirerende dienst was er een mooie 
ontmoeting en zijn de bijbels meegegaan naar Huizinge. Fijn dat er een bestemming is 
gevonden voor de bijbels. 
 
 
 
Helaas kon door ziekte het zondagmiddagcafé, waar 
kunstenaar Peter Wortel uit Sauwerd zou vertellen over 
zijn werk, ook niet doorgaan.  
Gelukkig is er op zaterdag 28 februari nog de Open 
middag expositie in de Centrumkerk Winsum. Peter 
Wortel (Sauwerd) maakt onder andere reliëfs, 
schilderijen, sculpturen en houtsneden. Het werk is twee- 
en driedimensionaal waarin gebruik gemaakt wordt van 
verschillende technieken. Op zaterdag 28 februari is er 
een open middag van 14.00 – 17.00 uur om de expositie 
van Peter Wortel te bezichtigen. De kunstenaar is hierbij 
ook zelf aanwezig. De toegang is gratis. Welkom! 
 
 
 
Op dit moment zitten we in de Veertigdagentijd voor Pasen, een tijd van verstilling en 
bezinning. Afgelopen zondag keek ik naar ‘De verwondering’ waar beeldhouwer Anjet van 
Linge te gast was bij Annemiek Schrijver. Na jaren van hard werken in het bedrijfsleven zocht 
Anjet van Linge de stilte op. Op het Franse platteland vond ze leegte en duisternis, maar ook 
een ervaring van echtheid en eenheid. 
Aan de hand van twee kunstwerken vertelt ze hoe dat haar werk en leven vormt. ‘Wat 
vinden we in de leegte?’ Een inspirerend gesprek op weg naar Pasen, waarin de woorden 
leegte en verlangen centraal staan en Anjet onthult wat de leegte haar vertelt. 
Anjet van Linge | NPO Start 
 

 
 

   

 
 
 

https://npo.nl/start/afspelen/de-verwondering_105
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Foto: leegte en verlangen • installatie • euville (franse kalksteen) 
werk • Anjet van Linge 
 
 
 
 
Maart markeert de overgang naar de lente en ontwaakt de natuur: bloemen bloeien, 
lammetjes worden geboren en alles komt weer tot leven. Een nieuw begin! Heerlijk om weer 
naar buiten te gaan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je er ook op uit? Je bent van harte welkom bij een activiteit van Kerk in het Dorp in één 

van de oude kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland en Winsum.

https://www.anjetvanlinge.nl/
https://www.kerkinhetdorp.nl/
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ACTIVITEITEN 
 
 
 

Zondag 1 maart: Vesper in de Fabianus & Sebastianuskerk in Eenrum 

Van maart t/m juni 2026 worden op de eerste zondag van de 

maand om 16.30 uur Vespers georganiseerd, afwisselend in de 

kerken van Eenrum, Westernieland, Den Andel en Eenrum.  

Tijdens de Vespers is er ruimte voor muziek, verstilling, samenzang 

en enkele teksten. De rode lijn door de eerste vier maandelijkse 

Vespers is het thema ‘Mystici’. Namen die in de eerste vier Vespers 

voorbij komen zijn: Hildegard von Bingen, Titus Brandsma, Dietrich 

Bonhoeffer en Simone Weil.  

 

 

 

Van harte welkom! op zondag 1 maart a.s. om 16.30 uur in Eenrum. Afhankelijk van de 

invulling beginnen we of eindigen we met koffie/thee en wat lekkers. 

 

 

 
 
Woensdag 4 maart: Oecumenische Vesper Veertigdagentijd – Torenkerk Winsum 
Op woensdag 4 maart is er een Vesper in de Torenkerk. Een moment van stilte, bezinning, 
zingen en luisteren, zeker een moment om ‘op adem te komen’. 
 
De Vespers worden gehouden in de Veertigdagentijd voor Pasen, van oudsher een tijd van 
verstilling en bezinning. Het is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse gemeente 
Winsum Halfambt, NGK de Poort en de RK Liudgerparochie.  
 
De vespers zijn van 19.00 tot 19.30 uur. 
Van harte welkom! 
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Zaterdag 7 maart: Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum 
Op zaterdag 7 maart staat de deur van de kerk in Eenrum 
weer open voor iedereen die wel eens wil zingen of 
muziek maken in de kerk. 
Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of 
heb je een andere manier om klanken te produceren, dan 
krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van 
Eenrum. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, 
heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, 
gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. Info 
en opgave  voor vrijdag 6 maart a.s. 
bij info@kerkinhetdorp.nl Van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 11 maart: Oecumenische Vesper Veertigdagentijd – Torenkerk Winsum 
Op woensdag 11 maart is er een Vesper in de Torenkerk. Een moment van stilte, bezinning, 
zingen en luisteren, zeker een moment om ‘op adem te komen’. 
 
De Vespers worden gehouden in de Veertigdagentijd voor Pasen, van oudsher een tijd van 
verstilling en bezinning. Het is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse gemeente 
Winsum Halfambt, NGK de Poort en de RK Liudgerparochie.  
 
De vespers zijn van 19.00 tot 19.30 uur. 
Van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@kerkinhetdorp.nl
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Zondag 15 maart:  Bollen&Co met zonnige latin-klanken in de Nicolaaskerk in Den Andel 
Op zondagmiddag 15 maart zal Bollen&Co een concert geven in de Nicolaaskerk in Den 
Andel. Diverse stijlen uit de Latijns-Amerikaanse muziek zullen voorbijkomen, zoals de 
rumba, calypso, chamamé en cumbia.  

 

Bollen&Co is een muziekformatie die het plezier in het spelen van zonnige en verrassende 
muziek hoog in het vaandel heeft staan. De bezetting is Moniek Bollen  op accordeon, Tom 
Venema alt- en tenorsaxofoon, Jos Hoes alt- en sopraansaxofoon en soms charango en Niels 
Smit Duyzentkunst op contrabas en soms gitaar. Ze zijn op hun best als ze elkaar verrassen 
met hun eigen interpretatie van Latijns-Amerikaanse en soms jazzy-achtige muziek. Het 
swingt en schuurt maar er kan ook een ouderwets romantische Antilliaanse of Argentijnse 
wals klinken. 

Het concert begint om 15.30 uur.  

De entrée bedraagt 10 euro (graag contant betalen). Na afloop is er gelegenheid na te 
praten met een drankje er bij. 
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Zondag 15 maart  – Zondagmiddagcafé – Centrumkerk Winsum 

Orgelimprovisatie op het Bijbelse scheppingsverhaal. 

Unieke orgelimprovisatie op het Bijbelse scheppingsverhaal 

Tijdens Zondagmiddagcafé van 15 maart kunt u genieten van een unieke orgel 

orgelimprovisatie op het Bijbelse scheppingsverhaal. Jaap Sake Heeringa uit Dokkum is een 

organist die fantastisch kan improviseren op het orgel. Hij heeft geweldige improvisaties 

gemaakt over alle Bijbelse scheppingsdagen. Naast deze improvisaties is er ook samenzang 

met liederen die vanzelfsprekend ook over de schepping gaan. 

De liederen zullen op de beamer worden getoond! 

 

Een van de recensies van een vorige keer: 

“Op iedere dag volgt een improvisatie van de organist. Aanwezigen herkennen de dag, de  

nacht, sterren, planten, vissen, vogels en kruipende dieren in een prachtig orgelspel. Dan de 

zesde dag; “wat was God blij dat de wereld bestond!”. Jaap Sake Heeringa trakteert de 

aanwezigen op een geweldig stuk muziek. In een prachtige cadans beweegt het publiek mee 

in de vreugde die het uitstraalt!” 

  

Vanaf 14.30 u bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 u begint het 

programma. In de pauze is er een ‘hapje’ en een drankje. Einde programma is ong. 16.45 u. 

De toegang is gratis, een gift is welkom! 

 

Wees welkom, het is werkelijk een belevenis om mee te maken! 
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Woensdag 18 maart: Oecumenische Vesper Veertigdagentijd – Torenkerk Winsum 
Op woensdag 18 maart is er een Vesper in de Torenkerk. Een moment van stilte, bezinning, 
zingen en luisteren, zeker een moment om ‘op adem te komen’. 
 
De Vespers worden gehouden in de Veertigdagentijd voor Pasen, van oudsher een tijd van 
verstilling en bezinning. Het is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse gemeente 
Winsum Halfambt, NGK de Poort en de RK Liudgerparochie.  
 
De vespers zijn van 19.00 tot 19.30 uur. 
Van harte welkom! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkasiel Kampen – 20 maart 

Bijna 15 maanden verblijft de familie Babayants 

inmiddels in de kerk van Kampen waar zij kerkasiel 

krijgen. In deze 15 maanden is dag en nacht een 

doorgaande viering gaande in de kerk waaraan 

inmiddels duizenden mensen en honderden gemeenten 

deelnemen. Steeds opnieuw wordt het stokje, de kaars, 

doorgegeven van de ene voorganger naar de andere.  

Foto: Noordhollandsdagblad 

Op 20 maart om 4 uur ’s ochtends wordt de kaars aan de PGWH doorgegeven. We verzorgen 

dan de dienst van 4 tot 8 uur ’s morgens. In deze viering staan we in het bijzonder stil bij de 

equinox, het moment in de lente waarop het even lang licht is als donker. 

Wil je mee naar Kampen om deze viering bij te wonen en de familie Babayants te 

ondersteunen, geef het dan door aan Jolanda Tuma (06-47712810) of Marc de Groot (06-

54942339). Dan kijken we of we samen kunnen gaan rijden.  

 



 
 

8 
 

Donderdag 19 maart:  Rondje om de Toren 

Een bezinningswandeling van een klein uur, te beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) en 

eindigend bij de Centrumkerk met als afsluiting koffie/thee en wat lekkers. De wandeling 

begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna 

wordt er enkele malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn 

vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te praten met mede-lopers. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Visit Groningen 

 
 
 
 
 
Woensdag 25 maart: Oecumenische Vesper Veertigdagentijd – Torenkerk Winsum 
Op woensdag 25 maart is er een Vesper in de Torenkerk. Een moment van stilte, bezinning, 
zingen en luisteren, zeker een moment om ‘op adem te komen’. 
 
De Vespers worden gehouden in de Veertigdagentijd 
voor Pasen, van oudsher een tijd van verstilling en 
bezinning. Het is een gezamenlijk initiatief van de 
Protestantse gemeente Winsum Halfambt, NGK de 
Poort en de RK Liudgerparochie.  
 
De vespers zijn van 19.00 tot 19.30 uur. 
Van harte welkom! 
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Eenrum Klassiek – Sven Otte (contrabas), Liesbeth Wildeveld (piano)in de Fabianus & 
Sebastianus kerk van Eenrum 

 
Sven Otte – Contrabas en Liesbeth Wildeveld 
Sinds 1998 treedt dit duo samen op in klassieke programma’s. Zowel originele muziek voor 
contrabas en piano als ook bewerkingen van stukken voor andere instrumenten worden 
gespeeld, want de keuze van repertoire voor deze bezetting is niet erg groot.  
Op het programma o.a. Pärt’s compositie Spiegel im Spiegel en Vocalise van Rachmaninoff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het concert is van 15.00 – 16.00 uur en  na afloop is er een ‘meet en greet’ in de kerk. 
Tickets: €12,50, kinderen tot en met 12 jaar gratis (inclusief meet and greet). 
Tickets bij Brood en kado, Eenrum, aan de kassa en via www.klassiekemuziekeenrum.nl 

 
 

http://www.klassiekemuziekeenrum.nl/
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Voorzichtig, haast nog breekbaar, 

Verschijnt overal het licht, 

Maar met een kracht die niemand kent. 

 

Het straalt door de ochtendmist, 

Kiert langs de takken van de bomen, 

En danst op het wateroppervlak, 

Als een geheim dat fluistert in de wind. 

 

Het licht, een stille belofte, 

Van nieuwe dagen en kansen, 

Verlicht de weg voor hen die durven, 

Te geloven in het onzichtbare. 

 

Zoals de zon die opkomt, 

En de wereld in haar armen sluit, 

Zo omarmt het licht ons allen, 

Met een kracht die niemand kent. 

 

(Anoniem) 
 

Dit prachtige gedicht is anoniem en heeft geen specifieke auteur. Het lijkt te zijn ontstaan uit 

de mysterieuze kracht van het licht zelf, dat ons allen inspireert en verwarmt. 
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Open Kerk en klokluiden 

Vanaf eind oktober tot 1 april is de Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum, de Mariakerk in 

Westernieland en de Torenkerk in Winsum iedere zaterdag en zondag open. De kerk in Den 

Andel is niet open. 

 

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den 

Andel en Westernieland. Ook wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond 

uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de 1e maandag van de maand de vredesklok 

geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in 

contact gebracht met contactpersonen.  

 

 

 

 

 

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl 

 

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente 

Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en 

levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en 

Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger 

Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente 

Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de 

Protestantse gemeente Winsum Halfambt. 

mailto:info@kerkinhetdorp.nl
http://www.kerkinhetdorp.nl/
mailto:info@kerkinhetdorp.nl

